Nieuwsbrief 267, 1-5-2025

Liturgie zondag 4 mei 2025, 9.15 uur
Grote Kerk - Protestantse gemeente
Derde zondag van Pasen - Misericordias

Organist: Pim Schipper

Koster: Peter Kroon

Livestream: Mario Batenburg

Lector: Mia Brinkman

Diaken: Henk Fredriks

Kerkrentmeester: Coby Oppewal

Ouderling van dienst: Mia Brinkman

Voorganger: ds. Henk Kroese uit Wijk bij Duurstede

Orde van dienst
VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Ach Gott und Herr -
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

Die trouw blijft al onze dagen

en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt

en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Psalm 111: 1,6
- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming

We zingen: God die ons ooit bevrijdde...
33, God, dic ons ooit bevrijdde
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E \ Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede

Gij zijt ons bijgebleven

Met vrijheid om te leven

hebt Gij God, ons bedacht.

Die weldaad te gedenken

is levensduur te schenken

wie rechteloos wordt omgebracht.

Een haven voor de vreemde,
een huis voor de ontheemde,
een veilig toevluchtsoord,

een vrijplaats van vertrouwen:
God, laat uw kerk zo bouwen
aan 't erfdeel, dat u toebehoort.

Gij hebt de wraak beteugeld

en hoedt onder uw vleugels

het vluchtend mensenkind.

Zijn adem is u heilig;

waar anders is hij veilig?

Zo waar uw Naam bij ons weerklinkt.

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35

We zingen: Lied 255: 1,3
Schriftlezing: Romeinen 8: 18-24a
We zingen: Lied 756: 1,4,5
Verkondiging

We zingen: Lied 566: 1,2,3,4
GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven,
1. Diaconie/ZWO - Soedan
2. Kerk

Geef me
m let.t

Orgelspel tijdens de rondgang:
Improvisatie over Psalm 91a

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader




ZENDING EN ZEGEN
Apostellezing: Kolossenzen 3:1 - 3

We zingen (staande): Lied 835

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Arioso in FBWV 156 -
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur)
of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-
Kerk-Wijk-bij-Duurstede

De bloemengroet wordt deze week verzorgd door
Miranda Batenburg en is bestemd voor dhr. en
mevr. Smit en voor mevr. C. Post-Fokkens.

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan.
Vele tienduizenden mensen zijn omgekomen.
Sommige bronnen schatten dat er 150.000 doden
zijn. Zeker 25 miljoen mensen kunnen met moeite
iedere dag overleven. Meer dan 12 miljoen Soeda-
nezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen
zijn het buitenland gevlucht. Via haar internationale
(kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan
vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soe-
dan en Ethiopié. Vluchtelingen ontvangen land-
bouwmaterialen, schoon drinkwater, keukengerei,
zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen
kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krij-
gen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die
hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.

Naast Capella Dorestad
heeft nu ook een professi-
oneel koor met 16 be-
roepszangers de Grote
Kerk als haar thuisbasis. ProVocalis Dorestad heeft
de Stichting Concerten Grote Kerk haar ‘gedoopt’.
Haar eerste optreden zal het Herdenkingsconcert
zijn dat onderdeel uitmaakt van de activiteiten
rondom Dodenherdenking in Wijk bij Duurstede.
Aansluitend aan de ceremonie op de Markt, zal na
de krans- en bloemenlegging, Dodenherdenking
vervolgd worden in de Grote Kerk.
Met de thema's ‘Verlossing' en ‘Bevrijding’ zal met
dit Herdenkingsconcert de brug ontstaan tussen

herdenken aan de ene kant en bevrijding aan de an-
dere. De heel herkenbare teksten en gebeden uit
het Requiem van Duruflé bidden om eeuwige rust
en eeuwig licht voor de oorlogsslachtoffers. De
meer abstracte teksten van Franse dichters, op mu-
ziek gezet Milhaud en Poulenc, verraden dat ze on-
der de druk van de bezetter in gevangenschap ge-
dicht zijn. Maar tussen de regels door klinkt de aan-
klacht tegen de overheersing en de heimwee naar
vrijheid. Bij de muziek van Milhaud voelen we
thema’s als sterfelijkheid, kameraadschap, onder-
drukking en vastberadenheid. U wordt helemaal stil
bij het Im paradisum van Grigorjeva.

ProVocalis Dorestad staat onder leiding van Rienk
Bakker. Het Harrison & Harrison-orgel wordt be-
speeld door Pim Schipper.

Het concert zal tussen 20:15 en 20:30 uur begin-
nen. De toegang is weliswaar vrij, maar ‘Betaling
achteraf naar draagkracht’ geldt ook op 4 mei.
Kunt u er onverhoopt niet bij zijn, beleef dan online
mee (of kijk achteraf terug):.
https://youtu.be/gl51t10sE8M.

Afgelopen vrijdag, 25 april 2025, was de eerste ge-
spreksavond over wat het anno 2025 betekent om
een Christen te zijn. In een openhartig gesprek
hebben ongeveer 12 mensen met elkaar gesproken
over ‘geloof’.

Er volgen nog twee avonden over hoop en liefde. U
kunt zich nog steeds aanmelden om deel te nemen
aan of te luisteren naar deze gespreken.

Vrijdag 2 mei over hoop

Vrijdag 16 mei over liefde

Beide avonden van 19.30 - 21.00 uur.

Graag aanmelden: M: henkkroese@outlook.com,
Henk Kroese, Joline Hagen

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en Marieke Borgers
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