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Liturgie zondag 19 oktober 2025, 11.00 uur
Grote Kerk - Protestantse gemeente
Vijfde zondag van de herfst

Organist: Sander Booij

Koster: Kees van der Heide

Livestream: Dick Breeuwer

Lector: Mia Brinkman

Diaken: Birgitta Breeuwer

Kerkrentmeester: Coby Oppewal

Ouderling van dienst: Marieke Borgers
Voorganger: ds. Lieke Weima uit Culemborg

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui
Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

Die trouw blijft al onze dagen

en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt

en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Psalm 121
- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming
overgenomen met Kyrierefrein: Lied 301j

We zingen: Lied 304
TEKST EN UITLEG

Gesproken lofzang, naar Psalm 8

Schepper God,

heel de aarde laat uw grootheid zien
Uw glorie gloeit in de hemel,

baby’s brabbelen en kinderen bezingen U.
Als ik kijk naar de hemel die U gemaakt heeft,
de maan en de sterren die U hun plaats wees,

E h Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede

waar passen dan wij mensen in dat patroon?
Wat of wie zijn wij, dat U voor ons zorgt?
U heeft ons bijna een god gemaakt,
ons gekroond met eer en met glorie.

U deelt met ons de verantwoordelijkheid
om te zorgen voor vee, wilde dieren,
vogels en vissen,

om met U te werken,

zoals U in de schepping werkt.
Schepper God,

heel de aarde laat uw grootheid zien.
Amen.

Gezongen gebed bij de opening van de Schrift:
Lied 333 (2x)

Schriftlezing: Lucas 12: 22-34
We zingen: Lied 850:1,2,3,4

Verkondiging
We zingen: Lied 718

GAVEN EN GEBEDEN
m Geef met

Inzameling van de gaven, AN Givt

1. Diaconie/ZWO - Werelddiaconaat

2. Kerk

Orgelspel (tijdens de rondgang)

Dankzeqggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 978

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-
Kerk-Wijk-bij-Duurstede
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De bloemengroet wordt deze week verzorgd door Mi-
randa Batenburg en is bestemd voor mevr. A. Heres-
Schram en voor mevr. Schram.

Een bijzondere week: komende vrijdag voert het inter-
nationale gezelschap Margaretha Consort samen met
organist Sietze de Vries een heel fraai barokconcert uit.
Direct na het weekend verblijft dat gezelschap vier da-
gen in Wijk. Hotel Florian is afgehuurd net als de Grote
Kerk. Het programma dat vrijdagavond wordt uitge-
voerd wordt gedurende die vier dagen in de Grote Kerk
opgenomen op cd.

Meedoen!

Houdt u van zingen? Dan bent u van harte uitgenodigd
om mee te zingen op de nieuwe cd van het Margaretha
Consort! Voor het programma ‘De Spirit van 1640’ gaan
ze o.a. twee gezangen met gemeentezang opnemen.
Organist is Sietze de Vries. Er zijn geen voorwaarden, be-
halve dat u het leuk vindt om mee te doen.

De opname van de gemeentezang-koralen vindt plaats
op woensdagavond 22 oktober tussen 19.00 en 21.00
uur (graag uiterlijk 18.55 uur aanwezig). Als u mee wilt
doen (dat wordt echt een heel mooie ervaring) laat dit
dan weten door een e-mail te sturen aan info@scgk.nl.
U krijgt dan de twee koralen (melodieén staan ook in het
Liedboek) toegestuurd. Als u meedoet krijgt u de cd te
zijner tijd gratis toegestuurd (deze cd vormt de afsluiting
van een drieluik samen met German Christmas en Ger-
man Passion, die eerder werden opgenomen).

Concert

Als u het hele programma van de cd al wilt horen en
meemaken: vrijdagavond 17 oktober 2025, aanvang
20.00 uur. We raden u aan naar dat concert te komen
(maar het is uiteraard niet verplicht), kaarten via
www.margarethaconsort.nl.

Van 1990 tot 2006 was er een Oecumenische Werk-
groep Gorlitz vanuit de Protestantse Gemeente en de
Rooms Katholieke Parochie van Wijk bij Duurstede en
daar maakte ik ook deel van uit.

De werkgroep organiseerde met de Nederlandse en
Duitse broeders en zusters jaarlijks een samenkomst in
en rond het Hemelvaartweekend, afwisselend in Wijk bij
Duurstede en Gorlitz.

De samenkomst ontstond al in de DDR-tijd, nog voor het
vallen van de Muur, waar we toen kennismaakten met de
leden van de Kreuzkirche in deze voormalige Oost-
Duitse, overigens heel mooie, stad. Door de jaren heen
heb ik nog steeds contact met de familie die ons toen
daar ons als gasten ontving. En ik kreeg recent bezoek
van hen, Conny en Thomas Dutschmann uit Gorlitz. Ver-
rassend jaaa, maar ze waren in de buurt en appten mij of
ze zaterdagavond 4 oktober langs konden komen om
“op de koffie te komen en om bij te praten” en bij hun
vertrek gaven ze de hartelijke groeten van onze Duitse
broeders en zusters. Mooi toch zulke momenten? En dat
wilde ik graag met u delen.
Groet, Maarten Pouw

Samen op bedevaart naar Lourdes. Op die bijzondere
plek in de Franse Pyreneeén verscheen Maria meer dan
165 jaar gelden aan het meisje Bernadette Soubirous. De
grot van de Verschijningen is sindsdien uitgegroeid tot
een van de belangrijkste Maria-bedevaartoorden ter we-
reld.

Samen met Von heb ik begin september een 2¢ reis naar
Lourdes gemaakt met de Lourdesgroep Haarlem/Qister-
wijk. Voor een 2¢ keer was ik wederom verrast door de
zeer aangename sfeer op locatie in Lourdes. Bezoekers,
pelgrims vanuit de hele wereld - diverse religies en af-
komst - lopen er rond en vieren met elkaar de diverse
vieringen en bijeenkomsten. |k krijg geen genoeg van
deze positieve - voor mij goddelijke - energie. Ik wil je
dan ook deze reis van harte aanbevelen.

Volgend jaar ga ik weer mee naar Lourdes en dan met de
TGV. Op 25 april 2026 vertrekt de eerste reis. In septem-
ber 2026 staat de bus- en vliegreis op het programma.
Er zijn vrijwilligers die de reis begeleiden en je volledig in
de watten leggen. De kosten voor volgend jaar zijn nog
niet bekend, maar ik schat rond de € 1050,00 vol pen-
sion.

Wie gaat er volgend jaar mee? Wil je meer weten, weet
me te vinden!

Hartelijke groet, Ria de Vries

Wat is er hard gewerkt op 4 oktober!
"'7 Taarten werden aangesleept, tafels
E ingericht in diverse categorieén,
boeken op volgorde gelegd,
muziekinstallaties getest, vrijwilligers
geinstrueerd en om 10.00 uur gingen
dan eindelijk de deuren open.
Enthousiaste en zeer geinteresseerde bezoekers
stonden al op de Markt te wachten en waren blij met wat
er aangeboden werd. Al snel werd er tafelzilver
gescoord, kinderspeelgoed en boeken afgerekend en zo
ging dat de hele dag door, onder het genot van een
bakkie met wat lekkers erbij!
We kunnen terugkijken op een erg geslaagde dag en we
waren het er met z'n allen over eens dat deze dag zeker
voor verbinding heeft gezorgd: wat fijn om op zo'n
manier 66k kerk te zijn met elkaar!
En dan natuurlijk de vraag: wat heeft deze dag
opgebracht?? We zijn heel erg blij dat we kunnen
melden dat we, na aftrek van de kosten .... tromgeroffel...
€ 5.200,= hebben opgehaald met z'n allen.
Veel, heel veel dank voor jouw inzet en hulp, jouw
‘lekkers bij de koffie', jouw overtollige spullen die je
inleverde, jouw betrokkenheid bij deze dag, op wat voor
manier dan ook.
Wat ons betreft heel graag tot een volgende keer!
Namens de werkgroep, Coby Oppewal
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RENS

Hartelijke groet,
Cobie de Boer en Marieke Borgers
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