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Liturgie zondag 1 maart 2026, 11.00 uur
Grote Kerk - Protestantse gemeente
Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Organist: Pim Schipper

Koster: Dick Breeuwer

Livestream: Sjoerd Andringa

Lector: Jelte Veenstra

Diaken: Henk Fredriks

Kerkrentmeester: Marieke Boter

Ouderling van dienst: Cobie de Boer

Voorganger: ds. Henk Kroese uit Wijk bij Duurstede

Er is jeugdzondag met créche en kinderkerk.
Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

Die trouw blijft al onze dagen

en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed

God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt

en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Psalm 25a
- allen gaan zitten -

Groet en gebed om ontferming

We zingen: Lied 299e
TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

ﬂ h Protestantse gemeente
‘ y te Wijk bij Duurstede
Apostellezing: Filippenzen 3: 1-2, 7-14

We zingen: Lied 538: 1,2

Evangelielezing: Matthels 17: 1-9

We zingen: Lied 538: 3,4

Verkondiging
‘Ik wil Christus kennen door te delen in zijn lijden

en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, door de
kracht van zijn opstanding te ervaren, in de hoop
ook zelf uit de dood op te staan’

Orgelspel: Jesu, meine Freude
We zingen: Lied 908:1,2,3
GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven,

1. Diaconie/ZWO - Libanon
2. Kerk

Geef met
,0 Givt

Orgelspel (tijdens de rondgang): Lied 908: 4
aansluitend zingen we samen: Lied 908: 5,6,7

Dankzeqggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 919:1,2,4

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-
Kerk-Wijk-bij-Duurstede
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De bloemengroet van zondag gaat, als teken van
verbondenheid en meeleven, naar Frank van Dron-
gelen en Marianne Pleune en naar Wim van der Wal.
De boeketten zijn namens het bloemengilde ver-
zorgd door Miranda Batenburg.

De Haigazian University in Beiroet biedt meer dan
alleen academische kennis aan zo'n 600 studenten.
Naast vakken als bedrijfskunde, economie en soci-
ale wetenschappen krijgen studenten ook geeste-
lijke en psychologische begeleiding. Zo kunnen zij
groeien in hun vakgebied, geloof en persoonlijke
ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele samen-
leving. Wilbert van Saane en Mirjam Polak, uitge-
zonden vanuit Nederland en ondersteund door
Kerk in Actie, werken er als studentenpastor, bijbel-
docent en docent psychologie. Samen helpen zij
jongeren leiders te worden die een verschil kunnen
maken. Student Alik vertelt: “Mirjam heeft me echt
geholpen. Eerst durfde ik nauwelijks te praten, nu
droom ik van een master én van het publiceren van
mijn eigen werk.” Haigazian is méér dan een uni-
versiteit: het is een plek waar geloof, studie en
maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. Via
het programma zending ondersteunt Kerk in Actie
dit belangrijke werk.

Hartelijk dank,

Internationale Vrou-

Diaconie/ZWO, Jaap Swank
wendag is nog altijd
hard nodig. Vrou-

wenrechten staan

wereldwijd enorm onder druk. Vrouwen en meisjes
hebben te maken met onderdrukking, discriminatie
en geweld.

Op zondag 8 maart zal Amnesty aanwezig zijn bij
het koffiedrinken na de dienst met een petitie en
een verkooptafel van Amnesty artikelen zoals kaar-
ten en kaarsen.

Amnesty voert actie voor de Iraanse Sharifeh Mo-
hammadi en Verisheh Moradi. Zij zitten gevangen
en dreigen zelfs de doodstraf te krijgen omdat ze
opkwamen voor de vrouwenrechten in Iran. U kunt
de petitie ondertekenen voor de vrijlating van beide
vrouwen.

AMNESTY

INTERNATIONAL

Omdat de periode van de veertig dagen voor Pasen

als ‘woestijntijd’ een leer- en bezinningstijd is, be-

leggen we ook dit jaar weer een aantal wijkont-

moetingen rondom een thema. Dit jaar gaat dat

over ‘'wakker worden: de doop en leren om geliefd

te zijn".

Hoe doe je dat? Of je nu een kind bent of een ko-

ning, iedereen zit als hij wakker wordt even in zijn

pyjama niets te doen. Als pasgeboren baby's be-

groeten we de dag. We knipperen met onze ogen,

terwijl onze pupillen zich aanpassen aan het licht

en onze hersenen langzaam ontwaken. Onze doop

wil ons er aan herinneren dat voor we beginnen

met de ‘liturgie’ (letterlijk ‘dienstwerk’) van onze

dag - koken, studeren, werken, iets tot stand bren-

gen, rusten - we geliefd zijn. Maar hoe voorkomen

we dat dit besef al te gauw uit onze ziel wegsijpelt?

En onze dagen voorbijvliegen in een vlaag van

drukdoenerij, ongeduld en afleiding? Hoe blijven

we meer bewust van ons leven als een geschenk

van een vrijgevige God?

Aan de hand van een paar concrete vragen gaan we

luisteren naar elkaars verhalen... Je bent welkom

op:

e Dinsdag 3 maart, bij Riet en Sjoerd Andringa,
Kotter 22

e Woensdag 4 maart, bij Loes Bernard en Ton
Gelok, Nieuwe Pyramide 12

¢ Maandag 9 maart komt te vervallen

e Woensdag 11 maart in de Open Hof

De avonden starten om 20.00 uur, en eindigen

rond 21.45 uur.

De sessie in de Open Hof begint om 10.00 en ein-

digt om 11.45 uur.

Opgave bij pastoraal ouderling Marion Grondijs,

E: fmgrondijs@casema.nl

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Marieke Borgers en Henk Fredriks
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