
 

Nieuwsbrief  317, 0 9 - 0 4 - 202 6  
 

Liturgie  zondag 12 april  202 6 , 11.0 0  uur  
Grote Kerk -  Protestantse gemeente  
Beloken Pasen  
 

Organist: Dick van Dijk  
Koster: Dick Breeuwer  
Livestream: Wim de Leeuw  
Diaken en lector: Riet Andringa  
Kerkrentmeester: Marieke Boter  
Ouderling van dienst: Marianne Pleune  
Voorganger: dhr. Gerrit Krul uit Utrecht  
 

Orde van dienst  
 

VOORBEREIDING  
 

Klokgelui  
 

Orgelspel : Herr Christ, der ein'ge Gottessohn  –   
Johann Pachelbel (1653 -  1706)  
 

Welkomstwoord  
 

Bemoediging  (allen gaan staan ) 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.  
Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.  
 

Drempelgebed  
God van goedheid en genade,  
waar U niet meer meedoet,  
waar uw wijsheid ontbreekt  
en uw Geest niet meer waait,  
wordt het donker in de wereld  
en lopen wij vast in onszelf.  
Open ons oor voor uw stem,  
open ons hart voor uw liefde,  
door Jezus, onze Heer. Amen.  
 

We zingen : Psalm 81: 1,2,3,4,8  
 

-  allen gaan zitten -  
 

G ebed om ontferming  
overgenomen met Kyrierefrein : Lied 301 k 
 

We zingen : Lied 302  
 

TEKST EN UITLEG  
 

Inleiding op de lezingen , 
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333  
 

Schrift lezing en : Genesis 8, 6 - 16 
 Johannes 20, 19 - 31 
 

We zingen : Lied 635 
 

Verkondig ing  

 

We zingen : Lied 644  
 

GAVEN EN GEBEDEN  
 

Inzameling van de gaven , 
1. Diaconie/ZWO -  Hospice Duurstede  
2. Kerk  
 

Orgelspel  (tijdens de rondgang) : 
Vater unser im Himmelreich -  Sam uel Scheidt  
(.... -  1654)  
 

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader  
acclamatie na de voorbeden: Lied 36 7e 
 

ZENDING EN ZEGEN  
 

We zingen  (staande):  Lied  654: 1,4,5,6  
 

Zegen,  

overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)  
 

Orgelspel : Paasimprovisatie  
 

Na de dienst is er koffie of thee in de Open Hof . 
 

Livestream  
De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00  uur) 
of later mee te maken via:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355 - Grote -
Kerk - Wijk - bij - Duurstede  
 

Bloemengroet  
De bloemengroet van deze zondag gaat, als teken 
van verbondenheid en meeleven, naar dhr. en 
mevr. Eleveld  en naar dhr. en mevr. Steinmeier . De 
boeketten zijn namens het bloemengilde verzorgd 
door Miranda Batenburg.  
 

Bericht uit de bloemengroep  
In verband met beperkte inzetbaarheid van de 
bloemengroepleden zijn we op zoek naar verster-
king. Wie doet er met ons mee? Spreek ons aan of 
neem contact op met een van ons als u belang-
stelling heeft.  
Ook vragen we vanaf begin mei ondersteuning aan 
aanwezige gemeenteleden om de bloemen weg te 
brengen. Dit zal door de ouderling van dienst ge-
vraagd/afgekondigd worden.  
Namens de bloemengroep:  
Gerrie, Marit, Marianna, Miranda en Tineke  
 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede


Diaconale collecte  voor Hospice Duurstede  
Het Hospice biedt een huiselijke omgeving voor inwo-
ners van de gemeente Wijk bij Duurstede en omgeving 
die terminaal ziek zijn en niet thuis kunnen sterven. Een 
plek waar zij in alle rust afscheid kunnen nemen van het 
leven en hun naasten. Dit is een belan grijke ondersteu-
ning van mensen in de laatste fase van hun leven.  
Voor dit werk is het Hospice voor een deel van haar in-
komsten afhankelijk van donaties en giften van particu-
lieren. Met een periodieke gift van de Diaconie willen wij 
dit werk graag ondersteunen.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Diaconie/ZWO, Martha Marie Bugel  
 

Brandbrief College van Kerkrentmeesters  
Binnen het College van Kerkrentmeester (CvK) zijn twee 
vacatures. Met het nieuwe seizoen in september 2026 
komen er nog twee bij. U begrijpt dat er dringend 
nieuwe vrijwilligers nodig zijn om het werk te kunnen 
blijven doen. Als bijlage bij deze nieuwsbrie f vindt u een 
opsomming van deze vacatures en een beschrijving van 
de functies waar kandidaten voor gezocht worden.  
Ligt uw interesse niet zozeer bij beheer van de ‘materiële 
zaken’, er zijn en komen meer vacatures: ook het pasto-
rale team kan versterking gebruiken, of heel direct bij het 
onderhouden van de gebouwen als klusteam of schoon-
maakgroep.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met Mia Brinkman  of 
Coby Oppewal . 
 

Terugblik  
Met veel genoegen en in dankbaarheid kijk ik terug op 
de Paasweek die achter ons ligt. Alles was voor mij de 
eerste keer, dus soms voelde het ook nog wat onwennig, 
maar uiteindelijk is alles -  denk ik -  op zijn pootjes te-
recht gekomen. Jullie als kerkgangers, maar zeker ook 
musici, lectoren en ambtsdragers hebben daar aan bij-
gedragen. Veel dank daarvoor! Ik hoop dat we met el-
kaar iets hebben kunnen delen van het grote geheim dat 
Pasen is. De opstanding, de verrijzenis, is onvoltooid  als 
wij mensen  niet opst aan -  zei ik in de paaspreek. Daarom 
zoekt de Levende naar óns , langs gewone menselijke 
wegen. Wegen waarop wij verbinding  willen  aangaan, 
nieuwsgierig naar de ander, juist die ander die je niet 
ként , die je misschien geleerd hebt te wantrouwen , te 
haten misschien wel, in verlangen in gespannen situaties 
angst achter je te laten. Dat doet mij denken aan de 
woorden van een voor mij onbekende dichter. Iemand 
heeft het ooit voor me uitgeknipt, ik vond het na vele ja-
ren in een oude knipselmap, maar het treft me...  

 
J ullie vragen: wat  is de verrijzenis van de doden?  
ik weet het niet  
J ullie vragen: wanneer  is de verrijzenis van de doden?  
ik weet het niet  
J ullie vragen: bestaat  er een verrijzenis van de doden?  
ik weet het niet  
J ullie vragen: bestaat er geen  verrijzenis van de doden?  
ik weet het niet  
Ik weet alleen maar waar jullie niet  naar vragen:  
de verrijzenis van de levenden  
Ik weet alleen maar waartoe  Hij ons roept:  
tot verrijzenis hier en nu  
In de liefde van Christus,  ds. Dirk Neven  

Kliederkerk  
De Kliederkerk van zondag 19 
april heeft als thema 'Het gevon-
den schaap'! De bekende gelijke-
nis over het schaap dat in de 
kudde gemist wordt. In dit verhaal 

wordt de vergelijking gemaakt met een mensenleven dat 
zich verloren voelt, buiten de boot valt. Hoe voelt dat? 
Hoe kun jij zoeken?  
Iedereen is welkom om mee te zoeken en misschien wel 
te vinden! We starten om 15.00 uur met verschillende 
activiteiten: laat je verrassen op een manier die bij jou 
past.  
Als afsluiting eten we, zoals gewoonlijk, met elkaar in de 
Open Hof. Ben je handig aan het aanrecht en vind je 
(jong of iets minder jong) het leuk om mee te helpen in 
de keuken: meld je dan aan bij Ben Pieter:  
E: benpieterkop@gmail.com . 
Je bent van harte welkom!!  
Carine, Carol, Anneke, Iris, Sophie, Rosa, Coby  
 

Frank en vrij geloven. Een lezing 
en gesprek met ds. Jan Offringa.  
Eind 2024 stopte Jan Offringa als 
predikant van Wijk bij Duurstede, 
omdat hij met emeritaat  ging. Bij 
zijn afscheid verscheen het boek 
‘Frank en vrij geloven ’. Daarin ver-

kent hij de grote vragen waarmee het christendom van-
daag de dag te maken heeft. Hoe kun je in een tijd vol 
twijfel en ongeloof God zinvol ter sprake brengen? Of 
wat betekent de navolging van Jezus? Offringa gaat 
existentiële thema’s als vergeving en leven na de dood 
niet uit de weg. Verder staat hem een kerk voor ogen die 
zich verbonden wee t met het jodendom , maar kritisch is 
naar het huidige Israël. Op basis van bijna veertig jaar er-
varing schetst hij de contouren van een eigentijds geloof 
dat mensen binnen en buiten de kerk kan aanspreken.  
Jan Offringa (1957) was, voordat hij naar Wijk kwam, 
predikant in ’s - Graveland, Veenendaal - West en Keste-
ren. Hij was vijf jaar voorzitter van ‘Op Goed Gerucht ’, 
een beweging van moderne protestantse theologen en 
was als auteur betrokken bij meerdere boeken.  
Datum: dinsdag 21 april 2026.  
Aanvang: 20.00 uur in de Open Hof.  
Informatie: Annie Vleghaar,  
E: a.vleghaarsturris@gmail.com  
Vooraf opgeven is niet nodig.  
 

Afwezigheid predikant  
Van maandag 13 t/m maandag 20 april a.s. heeft ds. Dirk 
Neven vakantie. Voor pastoraal dringende situaties en bij 
overlijden: gelieve contact te leggen met de scriba, Co-
bie de Boer.  
 

Har telijke groet,  
Cobie de Boer  en  Marieke Borgers  
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